
Omarming der Grote Moeder 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Moeder des Levens 
 
Effect: 
Neutraliseert onmiddellijk alle effecten van vervloekingen van de 
Vernietiger. Door de speciale eigenschappen van dit gebed kan dit enkel 
uitgevoerd worden in een bos op gewijde grond van de Moeder. Een 
ontvloeking moet vooraf aan de spelleiding gemeld worden. 
 
Uitvoering: 

• Leg het slachtoffer op de grond midden in het bos; 
• Bedek het lichaam van het slachtoffer met bladeren; 
• Zet links en rechts van het hoofd een omgekeerde witte kaars; 
• Spreek de incantatie uit;  
• Draai de kaarsen om en steek ze aan;  
• Besprenkel het slachtoffer met wijwater. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Aanhoor mij Stella Genester! 

Grote Moeder die de Wereld baarde; 
Stuur ons Uw levenskracht; 

Opdat hem, die ongegrond werd vervloekt; 
Terug verder kan gaan en zich vermenigvuldigen. 

 
Materiaalvereiste: 2 x Witte kaars 
Verbruikte componenten: 1 x Wijwater van de Moeder.  
Wettelijke status: Legaal 

  



Pestlijder 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Moeder des Levens 
 
Effect: 
Door de speciale eigenschappen van dit gebed kan dit enkel uitgevoerd 
worden in een bos. 
Om het gebed te kunnen uitvoeren, dient men allereerst een figurant of 
de spelleiding op de hoogte te brengen. Die zal er dan ook voor zorgen 
dat het slachtoffer zo snel mogelijk ingelicht wordt over zijn situatie. In 
het spellokaal wordt de vervloeking genoteerd. De persoon weet (in het 
geval hij niet bij de vervloeking aanwezig is) wel door welk geloof hij 
vervloekt werd. Hij voelt zich ellendig en angstig. 
De vloek kan steeds op eender welk moment ongedaan worden gemaakt 
door diegene die de vloek uitgesproken heeft. 
 
De geviseerde persoon (die niet aanwezig of in de buurt dient te zijn) 
wordt door het Leven vervloekt. 
De vervloekte wordt besmet met een goddelijke ziekte, ongeacht de 
beschermingen die hij geniet. Deze ziekte heeft een duidelijk visueel 
effect – puisten, bloedende ogen, open wondes, … – en kan niet genezen 
worden. De vervloekte verliest 1 levenspunt door de ziekte en ook deze 
kunnen niet genezen worden. Elke periode verliest hij nog 1 levenspunt, 
wat wel kan genezen worden. Iedereen die de vervloekte aanraakt loopt 
het risico door een ziekte (mogelijks willekeurig) besmet te worden. 
 
Uitvoering: 

• Graaf een kuiltje midden in een bos; 

• Leg het poppetje en de parel erin; 

• Besprenkel met wijwater; 

• Zet voor de kuil de 2 witte kaarsen; 

• Ontsteek de kaarsen; 

• Spreek de incantatie uit;  

• Doof de kaarsen door ze in de aarde uit te drukken. 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
 



Aanhoor mij Stella Genester! 
Grote Moeder die de Wereld baarde; 

Laat Uw toorn vallen op hij die de Aarde verkrachtte; 
Laat hem zijn straf niet ontlopen; 

En dat Gij, die Leven geeft, het ditmaal ontneme; 
(naam doelwit), IK VERVLOEK JE! 
(naam doelwit), IK VERVLOEK JE! 

 
Materiaalvereiste: 2 x Witte kaars; 1 x Parel 
Verbruikte componenten: 1 x Wijwater, 1x Poppetje 
Wettelijke status: Illegaal 
 
 

  



Theodoor’s kleine tijdelijke 
transformatie 

Gekend bij: 
Kerk van de Al-Grote-vernietiger 
Kerk van de Draak van het licht 
Kerk van de Grootmeester der Magie 
Kerk van de Maanwolvin 
Kerk van de Moeder des levens 
Kerk van de Ruiter des duisternis 
Kerk van de Dood 
Hanze der Necromantiërs 
Hanze der Magisters 
Hanze der Bezweerders 
 
Effect: 
De spreuk vervormt de eigenschappen van een vergankelijk component 
in een spreuk zodat het vervangen kan worden door een ander 
vergankelijk component. De transformatie duurt slechts enkele minuten 
en het component moet dus meteen gebruikt worden. Men kan het niet 
verhandelen of voor andere doeleinden gebruiken dan deze voorzien in 
de spreuk. 
Stel je wil een 'bliksem' doen maar je hebt geen magisch water. Je hebt 
echter wel een helingstablet. Met deze spreuk kan je deze tablet 
transformeren naar magisch water dat je dan onmiddellijk kan gebruiken 
voor je bliksemspreuk, waarna het water verdwijnt. 
Enkel componenten in de volgende lijst kunnen door deze spreuk 
omgevormd worden en dan alleen nog in componenten die eveneens in 
de lijst staan. 
Bloed; Doodspoeder; Geel zout; Gewijd water; Grafaarde; 
Helingsverband; Kalk; Leem; Lijm; Magisch water; Magische bom; 
Wolvenurine 
Deze componenten kunnen enkel gebruikt worden als vergankelijk 
component in de spreuk. Indien ze in de spreuk blijvende componenten 
zijn, worden ze toch opgebruikt door de spreuk. 
Merk op: indien het component niet gebruikt wordt, verdwijnt het 
meteen (de spreuk gebruikt het op). 



 
Uitvoering: 

• Neem het component in de hand en spreek de incantatie uit; 

• Giet er gewijd water over. 

• Gebruik  het meteen in de spreuk waarvoor je het omvormde. Je 
kan het  eventueel nog snel doorgeven aan een derde maar die 
moet dan METEEN de spreuk doen. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
Uit mijn hand, door mijn geest, naar (naam van component dat men wenst 
te maken), voor (naam van de spreuk waarvoor men het wenst te 
gebruiken). 
 
Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte componenten: 1 x Oorspronkelijke component, 1x 
wijwater.  
Wettelijke status: Legaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Volledige heling 
 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Moeder des Levens 
 
Effect: 
Het volledige lichaam herstelt van alle wonden. Met voorwaarde dat het 
lichaam niet te sterk beschadigd is. Dus niet onder 0. 
Let wel: het is met deze spreuk NIET mogelijk een overledene te laten 
weerkeren uit de dood, noch ziekten of vergiftigingen weg te nemen. 
 
Uitvoering: 

• Steek de kaars aan; 

• Laat de persoon op de knieën zitten; 

• Plaats de brandende witte kaars in zijn handen; 

• Verbrand het heelverband in de vlam van de kaars; 

• Verkruimel het helingstablet; 

• Strooi de kruimels op de uitgestoken tong van de te helen 
persoon; 

• Spreek de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Mogen de Almachtigen; 

Uw wonden sluiten; 
Moge Hun Kracht uw pad beschijnen; 

Schrijd fier voort; 
Strijd verder voor het Geloof. 

 
Materiaalvereiste: 1 x Witte kaars 
Verbruikte componenten: 1 x Helingstablet; 1 x Helingsverband 
Wettelijke status: Legaal 
 
 
 



Scheila's charmante vertoning 
Gekend bij: 
Kerk van de Moeder des levens 
Kerk van de Ruiter des duisternis 
 
Effect: 
Deze spreuk verandert de ingesteldheid van het slachtoffer t.o.v. de 
gebruiker. Het slachtoffer ziet de gebruiker als zijn beste vriend, zijn 
grootste liefde en kan voor de duur van het contact niets slechts van de 
persoon denken. Zelfs als de gebruiker de meest walgelijke zaken voor 
zijn ogen doet, zal het slachtoffer de daden goedpraten en de gebruiker 
verdedigen. Enkel wanneer het slachtoffer zelf aangevallen wordt door of 
in opdracht van de gebruiker, wordt de spreuk doorbroken. 
Deze spreuk werkt enkel op humanoiden. Dus niet op buitenwereldlijken, 
ondoden, dieren en constructen. Bovendien moet het slachtoffer de 
gebruikte taal verstaan. 
Indien de spreuk lukt, blijft deze gelden zolang men dicht bij elkaar blijft 
of tot het slachtoffer door de gebruiker of in diens opdracht wordt 
aangevallen. In dit laatste geval moet het slachtoffer zelf de opdracht 
gehoord hebben. Verklaringen uit tweede hand worden meteen van de 
hand gewezen. Deze spreuk kan niet in gevechten toegepast worden; 
tenzij het slachtoffer weerloos is en bij bewustzijn. 
Uitvoering: 

• Wikkel het wit gaas om je pols;  

• Raak het slachtoffer op een vriendelijke manier aan (hand 
schudden, klopje op de schouder) met de hand waarrond het 
wit gaas gebonden;    

• Spreek  nu de incantatie uit (dit kan je vlekkeloos laten 
overlopen in een  normale conversatie waarbij lichte 
afwijkingen van de incantatie zijn toegestaan). 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 
 

Beste vriend, ik ben blij je hier aan te treffen! 
 

Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte componenten: 1 x Wit gaas 
Wettelijke status: Illegaal 



Dutje 
 
Gekend bij: 
Kerk van de Moeder des levens 
Kerk van de Dood 
Hanze der Bezweerders 
 
Effect: 
De spreuk wekt een grote moeheid op in het slachtoffer. Als het 
slachtoffer de kans krijgt zal hij ter plekke een dutje doen. Indien er 
iemand hem aanvalt, iemand in de buurt lawaai maakt of hard aanraakt, 
zal hij echter meteen weer klaar wakker zijn. Het slachtoffer hoeft ook 
niet meteen te gaan liggen. Hij zal het zich zo gemakkelijk mogelijk maken 
als zijn huidige omgeving en opdracht hem toelaten. Een wachter voor 
een deur zal gewoon even tegen de muur leunen en een dutje gaan doen. 
Je kan dit perfect gebruiken om aan een wachtpost voorbij te glippen of 
zijn zakken te rollen maar het nut in een gevecht is beperkt. 
De spreuk heeft effect op 1 wezen dat je rustig aanraakt. De spreuk werkt 
niet op wezens die geen slaap nodig hebben zoals ondoden, constructen 
of sommige buitenwereldlijken. 
Na een kwartiertje ongestoorde slaap ontwaakt het slachtoffer weer. 
 
Uitvoering: 

• Strooi  het gele zout over de grond; 

• Geeuw;  

• Spreek  de incantatie uit. 

 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
Zandman, zandman, sluit zijn ogen voor de wereld. 

 
Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte componenten: 1 x Geel Zout 
Wettelijke status: Legaal 
 
 



De dood verslagen 
Gekend bij: 
Uniek gildegeheim - kerk van de Moeder des Levens 
 
Effect: 
Deze spreuk werkt in tegen alle ziektes en giffen. Hun werking wordt 
sterk vertraagd. De eerstvolgende keer dat er een effect dient op te 
treden, wordt dit overgeslagen. De ziekte of de vergiftiging is nu alles 
behalve genezen. Ze is enkel onderbroken. De spreuk kan meermaals 
gebruikt worden. 

 
Uitvoering: 

• Los het doodspoeder op in water; 

• Spreek de incantatie uit; 

• Zalf ondertussen het slachtoffer op hoofd, handen en voeten 
(zalven = teken het symbool van je geloof met het mengsel) 
 
Incantatie: Vrije incantatie of gebruik volgende: 

 
De Almachtigen schenken Hun Zegen; 

Gezegend deze sterveling ( 1 maal voor elke plaats ); 
Ontloop des Doods Degen. 

 
Materiaalvereiste: Geen 
Verbruikte componenten: 1 x Doodspoeder; 1 x Magisch Water 
Wettelijke status: Legaal 
 


